
De Olifantenlaan 
 

Dit is de laan vóór de grot. Rond 1900 wilde de 
toenmalige provisor de eiken langs de laan laten 
kappen. Hij deed het voorkomen alsof de eiken 
rot waren. De laan heette toen "de Eikenlaan". In 
werkelijkheid had hij het hout nodig voor banken 
in de studiezaal. Onder de leraren ontstond 
echter veel weerstand. In de laan liep Van den 
Schoor (1894-1912) steeds te wandelen. Hij was 
leraar Frans. In 1902 werd er een foto gemaakt, 
waarop Van den Schoor in de laan stond. Toen 
die foto werd geplaatst in "Rolduc in Woord en 
Beeld", kreeg de laan de naam "Olifantenlaan". 
Van den Schoor had namelijk de bijnaam "de 
Olifant". Het rooien is gebeurd door provisor 
Willem Scheepers, "de Schiep" (provisor van 
1899-1910). 

Toen de oude eiken werden gekapt, plantte men 
Amerikaanse eiken, die sneller groeiden. In het begin groeiden die scheef, richting de vijvers. 
Toen sneuvelden ook veel bomen in het Duits bosquet. Toen ik in 1913 naar Rolduc kwam, waren 
de oude eiken al verdwenen. De laatste eik, in de richting van Duitsland, had men laten staan. 

Uit reünieboekje 1994 Derde Rolduc 

 

 


