
 

 

 

Henri Oscar August Colen 1888-1902 

 

 Op het kerkhofje van Rolduc zijn een aantal leerlingen 

begraven, de meest bekende is Johan van Weede; hij was de eerste 

die er begraven werd. Als je bij zo’n graf staat dan wil je vaak van 

alles weten over zo’n jongen maar dat is best moeilijk. Hier wil ik 

het hebben over een jongen die er ook begraven is en waar een 

mooi verhaal aan verbonden is, het betreft Henri Oscar August 

Colen, geboren te Utrecht op 27 januari 1888 en op 25 maart 

overleden op Rolduc. Op de foto hiernaast staat  zijn 

grafmonument links. Het verhaal werd in de loop van het 

onderzoek enigszins gecompliceerd maar niet minder interessant; 

daarom zal ik het wat toelichten aan de hand van volgend schema. 

 

 

                    Rosalie Cuypers-van de Vin                   Octavie Colen-Schreurs 

 

Pierre Cuypers                                                                                      Directeur Corten 

 

                    Directeur Everts                                     Henri Colen 

 

 

Tijdens de begrafenis van Henri in 1902 heeft directeur Corten 

in de kerk een toespraak gehouden in het Frans; de toespraak is 

bewaard en die toespraak is opgebouwd rond de onsterfelijkheid van 

de ziel van Henri. Die toespraak is daarom al heel bijzonder. Henri is 

begraven vlakbij het oorspronkelijke graf van directeur Everts. De 

moeder van Henri, Octavie Schreurs, is begraven1 vlakbij de eerste 

vrouw van Pierre Cuypers, Rosalie van de Vin, op het oude kerkhof 

van Roermond.  Het aparte is nu dat de grafsteen van Rosalie van de 

Vin en directeur Everts allebei ontworpen zijn door Pierre Cuypers. De 

laatste in 1900 en de eerste rond 1855, het sterfjaar van Rosalie van de 

Vin; de twee grafstenen lijken veel op elkaar en zijn zonder reliëf. Het 

bijzondere is dat er op beide stenen een ziel is afgebeeld; de ziel van 

Directeur Everts en de ziel van Rosalie van de Vin. Ik heb het idee dat 

 
1 Octavie en de vader van Henri,  zijn bijgezet in aparte nissen van de grafkelder van de familie Schreurs. 

Henri Colen op 26 april 

1899 Heilige Communie, 

Den Haag. 



 

 

het afbeelden van een ziel op een grafsteen vrij uniek is. In de loop van het verhaal neem ik 

foto’s op van de grafstenen.  

  Henri  is het enige kind van zijn moeder die 

weduwe is bij het overlijden van haar zoon. Henri zal 

waarschijnlijk op de infirmerie beneden overleden 

zijn. Wim Goossens2 heeft een aantal belangrijke 

notities gemaakt over hem rond die tijd en tijdens de 

uitvaart heeft directeur Corten een toespraak 

gehouden in het Frans die bewaard is gebleven. Die 

toespraak is zeer bijzonder en we kunnen ook iets 

over Corten leren. Corten moet een goede redenaar 

zijn geweest. In die toespraak wordt de dood 

voorgesteld als de ongelukkige dochter en wreekster 

van de zonde van Adam en Eva3. Corten gebruikt de 

tegenstelling dat de dood weliswaar het lichaam kan 

vernietigen maar niet de ziel, een eenvoudig en 

spiritueel principe4.  Er is nog meer interessants in te vinden, hierna is de toespraak  

opgenomen.  

  Mocht je ooit op het kerkhofje van Rolduc komen 

kijk dan zeker bij de ingang links naar de in de muur 

gemetselde grafsteen van directeur Everts die op 12 juni 

1900 is overleden; in de rechterbovenhoek van de grafsteen 

is een engel te zien die de ziel van Everts op handen ten 

hemel draagt.  

 

 

Een zeer interessant boek over de ziel is: De ziel. Een 

cultuurhistorie. Geschreven door Ole Martin Hoystad; het is 

uitverkocht, maar er is ook een Duitse uitgave. 

 

 

Wat ik gebruikmakend van de aantekeningen van Willem Goossens5 en de bewaarde 

toespraak van Corten, probeer te doen is een indruk te geven van hoe zoiets gaat op Rolduc 

als een jongen overlijdt en daar begraven wordt. Je moet je zelf een beeld vormen van Rolduc 

rond 1902. Bedenk bijvoorbeeld dat de noord- en zuidvleugels  op de grote cour er nog niet 

 
2 Dr J.W.H. Goossens [1869 – 1933] was leraar op Rolduc van september 1894 tot 1917. Hij gaf Latijn, Frans, 

geschiedenis en archeologie. Tevens was hem het ceremoniaat toebedeeld, het leiden van de kerkelijke 

plechtigheden. Na 1917 wordt hij archivaris-bibliothecaris van de gemeente Maastricht en naderhand 

Rijksarchivaris.   
3 Afkomstig van Augustinus.  
4 Als je het boek van Hoystad over de ziel leest zul je ontdekken dat dat begrip zeer gecompliceerd is en zeker 

geen ‘eenvoudig principe’ zoals Corten het noemt. 
5 Zie Rolducs Jaarboek 1934 voor een in memoriam. 

Octavie Colen - Schreurs, de moeder van Henri. 



 

 

zijn, dat klein Rolduc waar Henri verblijft nog nieuw is, dat de schilderingen van Goebbels in 

de kerk nog fris zijn want hij is er in 1895 aan begonnen, dat Goebbels aan zijn kruisweg zal 

beginnen april 1902 zodat er nog de oude  kruisweg6 op schilderijen hangt, dat het oude 

Müller orgel er nog is  en dat het beeld van Ailbertus nog niet op het voorplein staat.  

Hierna een foto van Rolduc waarschijnlijk gemaakt door Goossens rond 1905. Ten tijde van 

de begrafenis van Henri zullen er wel koetsen en auto’s uit die tijd naar het voorplein gereden 

zijn waarin de rouwende familie zat. De klokken zullen zeker ook geluid hebben tijdens de 

uitvaart. Over de familie waaruit Henri heb ik ook enige informatie verzameld, maar ergens is 

er natuurlijk een grens hoever je daarbij gaat. Er is ook een groepsfoto van Klein-Rolduc uit 

1901 van Jules David waar Henri op staat.  

 

  

 

 

 

 

 
6 Deze kruisweg, gerestaureerd, is nu in de kerk van Schin op Geul. 



 

 

 

Een foto van de Westerstraat in Utrecht waar 

Henri op 27 januari 1888 geboren is; de foto is 

gemaakt tussen 1887 en 1905. 

 

 

We beginnen met  te vermelden wie zijn moeder is 

want haar levensloop is best bijzonder; zij verliest met de dood van Henri haar enig kind. De 

moeder van Henri is Octavie Antonia Maria Hubertina Schreurs. Zij is geboren in 

Roermond op 12 juni 1850. Zij trouwt in Roermond op 5 oktober 1875 met de vader van 

Henri, Martin Marie Joseph Colen.  

Het grote verhaal is dat Octavie met haar man eerst naar Maastricht 

verhuist op 6 december 1875, vervolgens verhuizen ze 17 april 18857 

naar Utrecht waar Henri op 27 januari 1888 geboren wordt op het 

adres Westerstraat 16. Zijn vader is controleur bij het kadaster en 

directe belastingen. Op 31 juli 1889 vertrekken ze als Henri nog geen 

twee jaar is, naar Den Haag en daar zal haar man Martin vier jaar later 

op 11 februari 1893 komen te overlijden.  

Op 26 april 1893 vinden we Octavie met haar zoon Henri terug in 

Roermond in een huis Pastoorswal 5 a;   

 

op 30 april 1896 verhuist ze met Henri weer naar 

Den Haag. Henri is dan 8 jaar en Octavie 46 

jaar. Octavie lijkt vanaf 30 april 1896 tot 1 april 

1920 in Den Haag gewoond te hebben op de 

Willemstraat 15 b; daarna vinden we haar weer 

terug in Roermond in een kostschool voor 

deftige jongedames op de Zwartbroekstraat in 

het Klooster St. Salvator.  

  

 
7 In de bevolkingsadministratie van Maastricht staat dat ze naar Utrecht verhuizen op 27 maart 1877.  



 

 

Octavie en Henri wonen vanaf 1 mei 1896 in Den Haag in een huis Willemstraat8 15 b; er is 

nu nog een huis met 15 en 15 a en dat is zeker een schitterend huis; kortom als er geen 

omnummeringen9 hebben plaatsgevonden dan is dit het nog bestaande huis; het linkergedeelte 

is 15 en 15a, het rechtergedeelte is ongesplitst en nummer 13; volgens makelaars zou het 

stammen uit 1900, maar ik denk dat het iets ouder is: 

 

 

 

 

  

 
8 Van Henri bestaan twee foto’s en die zijn allebei gemaakt bij De Lavieter op de Willemstraat 20. 
9 Als het niet tegengesproken wordt gaan we ervan uit het bovenste gedeelte van het linkerhuis het woonhuis is geweest van Octavie en 

Henri. Het ligt nu ook voor de hand dat Henri zijn communie gedaan heeft in de Sint-Jacobus de Meerderekerk (ook: Jacobuskerk) die 

vlakbij is, een prachtige Cuypers kerk. Schuin tegenover het huis is immers de pastorie van de kerk van de H. Jacobus de Meerdere; een 
monument uit 1877-1878 ontworpen door Pierre Cuypers  



 

 

 

  

De Kerk H. Jacobus de Meerdere in Den Haag  waar Henri zijn Eerste Heilige Communie heeft 

gedaan op 26 april 1899. Hij woonde tegenover de pastorie. 



 

 

 

Henri is vijf jaar als zijn vader overlijdt. Bijzonder is dat Henri niet in het familiebericht 

wordt genoemd, zijn oma wel. In het overlijdensbericht in de Nieuwe Koerier van 11 februari 

1893  staat de naam van Henri overigens wel vermeld. Voornoemde oma is Dorothea Helena 

Catharina de Ras geboren in Den Haag. De laan Copes van Cattenburch is best een chique 

straat. Volgens het bidprentje van Martin is hij begraven in Roermond.   

 

Bij koninklijk besluit wordt aan Octavie een 

pensioen toegekend van 720 gulden, zoals 

bekend gemaakt in de Maas- en Roerbode van 22 

april 1893.  

 In het gemeente archief van Roermond is 

een album van de familie Scheurs; in dat album 

zijn nevenstaande  4 cdv10’s die duidelijk maken 

hoe de ouders van Henri er uit zagen: de 

bovenste twee foto’s, er staat bij geschreven 

Octavie Colen; beneden staat een jongere zus van 

Octavie met haar man: Caroline Clementina 

Josephina Schreurs, geboren 19 maart 1855 en 

gestorven 26 maart 1938. Zij was gehuwd met 

Joannes Augustinus Reijnen op 21 juni 1881, hij 

was rechter.   

 

 

 

Henri gaat waarschijnlijk in de eerste week van september 1901 van Den Haag naar Rolduc 

en overlijdt daar 25 maart 1902. Octavie verhuist vanuit Den Haag op haar zeventigste als 

kostvrouw naar een kostschool voor meisjes van goede komaf in Roermond, het pensionaat 

der Ursulinen St. Salvator in de Zwartbroekstraat 26. Ze staat daar geregistreerd als wed. 

Colen, kostdame, en staat er ingeschreven sinds 8 april 1920 komend vanuit Den Haag; zij zal 

daar ook overlijden op 2 maart 1932 op een leeftijd van  bijna 83 jaar11.  

Interessant is dat ook de priester Dr. Petrus Josephus Maria van Gils12, 

Inspecteur van het Bijzonder Onderwijs,  daar woont komend van 

Rolduc 19 februari 1918; ook hij zal daar uiteindelijk overlijden. Die 

twee hebben elkaar zeker ontmoet want van Gils was ten tijde van het 

overlijden van Henri leraar op Rolduc. Van Gils is circa 20 jaar jonger 

dan Octavie, hij is geboren 10 januari 1869 in Waalwijk.  

  

 
10 Carte de visite. 
11 Een overlijdens advertentie in de Maas en Roerbode van 4 maart 1932 vermeldt het sterfhuis.  
12 Zie Rolducs Jaarboek 1956 waarin een in memoriam staat. 



 

 

 

Enige foto’s van het pensionaat Ursulinen in Roermond. Als je meer wilt weten over deze kostschool dan kun je 

dat vinden in “Spiegel van Roermond 1996 in het artikel van M. van de Goor.” Waaruit ook enkele foto’s zijn 

genomen.  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

De laan Copes van Cattenburch 

in Den Haag waar de vader van 

Henri overlijdt als zijn zoontje 

circa vijf jaar is. Henri zal er 

zeker gespeeld hebben en daar 

ergens naar school zijn gegaan.  

 

Vervolgens, vader Martin is 

geboren in Sittard op 5 juli 1845. 

Bij het huwelijk is Martin 30 jaar 

en Octavie 25 jaar. Op de 

huwelijksakte tekent ze met haar  

voornaam Octavie.  

 

De vader van Octavie is Jan Hendrik Schreurs en de moeder is Maria A.G. 

Janssen. Deze vader is Griffier bij het kantongerecht in Roermond. Hij is geboren 12 juli 

1818 te Roermond en overlijdt in 1901; zijn vrouw Maria , zijn tweede vrouw overigens, leeft 

van 1814 tot 1874. Henri zal wel naar zijn opa van moeders kant genoemd zijn, zijn laatste 

naam is van zijn andere opa.  Het gezin heeft o.a. gewoond op de Munsterstraat 640; het gezin 

bestond uit 5 kinderen waarvan Octavie de oudste is.  Voor de volledigheid: Oscar, Carolina, 

Arthur, en Maria respectievelijk geboren 27 aug 1852, 19 maart 1855, 29 december 1856 en 

stiefdochter Maria op 2 december 1844.  Op 9 oktober 1856 wordt Jan Hendrik Schreurs tot 

lid van de gemeenteraad gekozen, volgens de Maas en Roerbode.   

Martin , de vader van Henri, is Adjunct Controller bij het kadaster en in Maastricht 

woont het echtpaar in de Minckelerstraat 2774. Zijn vader is August Gerard Colen en zijn 

moeder is Dorothea Helena Catharina de Ras. Deze August overlijdt op 12 januari 1853 in 

Sittard, Martin is dan ongeveer 8 jaar oud.   

Over Dorothea, de oma van Henri via vaderskant,  die nu weduwe is, is nogal wat 

bekend; zij huwt voor de tweede keer op 21 februari 1854 in Maastricht met Pieter Gerhard 

Christiaan Alting von Geusau. Er is een probleem in deze familie dat de dochter van 

Dorothea, Marie Emanuelle Julie Colen, een zus dus van de vader van Henri, op 6 augustus 

1860 trouwt met een zoon van Pieter Gerhard Cristiaan Alting von Geusau.  Deze zoon was 

geen zoon van Dorothea overigens, Pieter was nadrukkelijk tegen dit huwelijk. Over deze 

familie en dit voorval is geschreven in het boekje “Uit Eijsdens Verleden juni 1996, nr. 71 en 

oktober 1996, nr. 72 ” door Henk Boersma. Marie Emanuelle wordt oud, 83 jaar en zij 

overlijdt 3 december 1925 in Maastricht. Zij zal ongetwijfeld aanwezig zijn geweest bij de 

begrafenis van Henri op Rolduc in 1902.  Dorothea overlijdt op 29 mei 1897 te Maastricht; 

merk op dat Henri deze oma dan zeker gekend heeft want hij was toen negen jaren.   

We bekijken  nu een familiefoto van de familie Schreurs waar voor ons een aantal 

belangrijke personen op staan. Ik schat dat de foto gemaakt is rond 1886.  



 

 

  

Duidelijk is dat rechts boven de vader en moeder van Henri staan. Beneden rechts is het 

echtpaar Motké: Theodoor Everard Motké geb. 20 april 1833 en zijn echtgenote Maria 

Franciska Lambertina Henrietta Le Brun geb. 2 december 1844.  Zij huwen 23 juni 1874 in 

Roermond. Maria is best belangrijk in ons verhaal; zij is een halfzuster van Octavie, zij 

hebben dezelfde moeder. Een zoon van Maria is Henri Octave Jean Jacques Motké, 

geboren 1 juni 1876 te Roermond. Aan de naam te zien denk ik dat Octavie peettante is.  

Links boven op de foto staat Arthur Schreurs, hij is gemeenteontvanger van Roermond. Hij is 

geboren 29 december 1856. En direct naast hem Caroline Schreurs met haar man Mr. Dr. 

Joannes Augustinus Reynen, overleden 25 januari 1922 in Maastricht. Caroline is geboren 19 

maart 1855. Ik vermoed dat de oude man vooraan de vader is van Octavie; dat zou dan Jan 

Hendrik Schreurs moeten zijn, geb. 12 juli 1818. De persoon links is wellicht  Oscar Schreurs 

geb. 27 augustus 1852.  Veel van deze mensen zullen aanwezig zijn geweest op de begrafenis 

van Henri op Rolduc, de vader van Henri uiteraard niet. 

Bijzonder is dat de drie zussen op de foto alle drie een zoon naar Rolduc sturen: Charles 

Reynen [1908-1910], Henri Colen [1901-1902] en Henri Motké [1895-1899].  We mogen 

dus best concluderen dat Rolduc in hun leven een belangrijke rol speelde.   

  



 

 

Hier nog twee foto’s van Octavie, de moeder van Henri. 

    



 

 

 We weten natuurlijk niet waarom Henri naar Rolduc 

is gekomen; was dit omdat hij priester wilde worden 

of omdat zijn moeder een goede opleiding voor hem 

wilde? Wat ik wel weet is het volgende; Octavie en 

haar halfzus Maria hebben zo te zien een goede band. 

Maria Motke, zoals ze inmiddels heet, heeft een zoon 

die ook Henri heet. Deze zoon is op Rolduc van 1895-

1899 en hij is priester geworden. Het is dus zeker dat 

Octavie kennis had van Rolduc en waarschijnlijk ook 

wel op Rolduc is geweest voordat ze haar zoon Henri 

naar Rolduc liet gaan. Bedenk dat het een hele opgave 

is voor een vrouw die weduwe is om haar enige zoon 

vanuit Den Haag naar Rolduc te laten gaan. Ze moet 

een goed vertrouwen in Rolduc hebben gehad. Ik 

hoop dat Henri het fijn vond om naar Rolduc te gaan.  

Er is nog een andere vraag die gesteld kan worden. 

Waarom rust Henri Colen op Rolduc en niet in het 

familiegraf in Roermond waar ook zijn vader ligt? 

Als Henri bijgezet zou zijn in Roermond dan is hij 

totaal verdwenen van deze wereld.  Immers, bij het 

graf , een grafkelder met nissen, staat enkel dat het 

een familiegraf is van de familie Schreurs. Als je wil 

weten wie er in ligt dan moet je best veel moeite 

doen. Op de niet zichtbare sluitstenen van de nissen in 

de grafkelder staan de namen. Uit het gegeven dat 

Octavie altaargordijnen schonk aan Rolduc ter 

herinnering aan Henri  is duidelijk dat zij wilde dat 

men zich Henri herinnerde. Het blijft speculeren natuurlijk. Merk ook op dat Octavie dertig 

jaar de tijd heeft gehad om Henri over te laten brengen naar het familiegraf in Roermond; ze 

heeft dat duidelijk niet gedaan. Wel denk ik dat het een mooie gedachte zou zijn om Henri bij 

zijn moeder bij te zetten in Roermond maar dat is onuitvoerbaar.  

  



 

 

  

Iets over Henri Motké, het neefje van Octavie. Deze Henri is waarschijnlijk haar petekind.  

Henri staat hier op de foto met zijn moeder Marie, de halfzus van Octavie; ook is te zien van 

rechts naar links achterste rij,  Arthur en Caroline de broer en zus van Octavie. Ook de man 

van Caroline, Joannes Reijnen,  is te zien links. De persoon in priesterkleren dat is Henri 

Motké. De foto is van augustus 1904 in Roosteren gemaakt. Er zijn nog een paar foto’s 

gemaakt op deze dag. Er is ook een foto van Henri Motké op Rolduc in het schooljaar 1897; 

hij staat op de achterste rij tussen directeur Corten en filosofiedocent Louis van Thuyl in. Het 

dichts bij van Thuyl. Henri Motké overlijdt te Venlo in 1935 in de functie van pastoor.  Hij 

zal zeker bij de begrafenis zijn geweest van Henri Colen op Rolduc. Hij heeft zo’n 15 jaar les 

gegeven op een voorloper van 

het Thomas college in venlo 

zoals uit de advertentie hierna 

blijkt.  

 

  



 

 

 

 

Op 12 februari 1902 wordt 

Henri opgenomen op de 

infirmerie aan een ziekte 

die ik jammer genoeg niet 

kan duiden. Henri Noorman 

heeft dezelfde ziekte als 

deze wordt opgenomen op 

13 februari 1902. Er liggen 

ook drie jongens met  

mazelen. Er is een boek 

waarin alle jongens zijn 

vermeld die op de infirmerie 

opgenomen worden in de 

periode van 1896 tot 1926; 

best een interessant boek13 

om eens te bekijken welke 

ziekten er zo als heersten. 

Verkoudheid en bronchitis 

komt veel voor. Ook 

regelmatig tand extracties. 

Ook allerlei opgelopen 

wonden.  Mijn indruk is dat 

het best druk is geweest op 

de infirmerie en regelmatig 

overlijden er jongens.  

 

  

 
13 17.23 inv. 128. 



 

 

Henri Colen , 27 januari 1888 te Utrecht – 25 maart 1902 te Rolduc. 

 

 

Uit aantekeningen van Willem Goossens14.  

 

 

 

Woensdag 12 maart 1902: In de voormiddag wordt de zieke 

student Henri Colen door Mhr. Schram15 met de laatste H.H. 

Sacramenten voorzien. De regent Jos Raven dient hem het H. 

Oliesel toe.   

 

Vrijdag 21 maart 1902: De zieke student Henri Colen ontvangt de Paascommunie.  

 

Dinsdag 25 maart 1902 : Feest der Annunciatie van O.L.V. Hoogmis in het violet. 

Solemnele completen. Het officie is uitgesteld tot na de Paasweek. Om half zes ’s morgens is 

zacht en kalm in den Heer de student Henri Colen overleden.  

 

Woensdag 26 maart 1902: Plechtige lijkdienst voor Henri Colen. Mhr. Coenen zingt de mis 

geassisteerd door de heren Cremers en Lemmens, en Mhr. Schram, biechtvader van de 

overledene, was presbyter assistent. Geen tumba, geen absonte, na de mis werd terstond De 

Profundis gezongen terwijl de diaken met de wijwaterkwast door de kerk ging. De overledene 

is op de bibliotheek tussen licht en groen zeer schoon geplaatst16. De dienst is om 9 ¼ uur 

begonnen.  

 

Donderdag 27 maart 1902: Eerst de dienst en Paascommunie 

van de heren en studenten. Om half elf wordt het lichaam van 

Henri Colen afgehaald. Zes heren filosofen dragen hem. Een 

aantal studenten van Klein Rolduc dragen kransen en de 

slippen van het rouwkleed. In de kerk wordt het Miserere 

gezongen, vervolgens houdt de directeur een treffende 

toespraak, waarna Libera enz. Dan naar het kerkhof. Om kwart 

 
14 Als je wil weten wie Willem Goossens is lees dan zeker zijn levensbericht  in het Jaarboek van de 

Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1935, pagina 125-135 : Dr J.W.H Goossens, Berg en Terblijt 3 april 

1869 – Maastricht 9 november 1933. Dat levensbericht is geschreven door Dr. P.J.M. van Gils die we in dit stuk 

ook nog tegenkomen. Van Gils en Goossens waren beide op Rolduc ten tijd van Henri Colen. 
15 Is zijn biechtvader. 
16 Alle leerlingen en leraren konden daar afscheid van hem nemen; dat volgt ook uit de toespraak die Corten in 

de kerk houdt bij de begrafenis.  



 

 

voor twaalf is alles afgelopen. Aan het diner wordt het rouwprentje uitgedeeld waarvan hier 

een exemplaar. 

   

 

 

Maandag 8 september 1902: Door de moeder van wijlen de student Henri Colen zijn 

prachtige altaar-gordijnen geschonken. Het opschrift op de nieuwe gordijnen van het 

hoofdaltaar luidt: 

IN MEMORIAM HENRICI COLEN DILECTISSIMI FILII 

+ XXV MARTII MDCCCCII PIA MATER DEDIT 

 



 

 

 

Rechts staat de naam van Henri en links is nog net zichtbaar het woordje -pia- [vrome].  Soms hangen de gordijnen ook wel eens in een 

andere volgorde. De gordijnen zullen wel gemaakt zijn bij Stoltzenbergs atelier voor religieuze textielkunst in Roermond. Een vraag is waar 

het nog net zichtbare het tapijt vandaan komt, dat moet overeenkomen met de gordijnen.  

 

12-16 Mei 1903: In de loop van deze week is een grafsteen met opschrift op het graf van de 

student Henri Colen op ons kerkhof geplaatst. Op het kruis staat: RUST IN VREDE.  Het 

overige opschrift luidt: 

 

 

HENRI OSCAR AUGUST 

COLEN 

GEBOREN te UTRECHT 

27 JANUARI 1888 

OVERLEDEN te ROLDUC 

25 MAART 1902. 



 

 

 

Links voor rust directeur Everts en rechts directeur Corten. Deze twee grafstenen staan nu in de muur 

ingemetseld direct bij binnenkomst op het kerkhof. Achter de steen van Corten, rechts het monument van 

Constant Boost overleden 1922, en links ernaast het monument van Henri Colen. De twee grafmonumenten 

achter de grafsteen van Everts en de twee grafmonumenten achter de grafsteen van Corten staan niet op een lijn. 

E.e.a zie je op een latere foto heel duidelijk.  

  



 

 

 

Een vroegere foto dan bovenstaande. De foto is in ieder geval van na mei 1903 want dan wordt het monument 

van Henri geplaatst.  In september 1902 wordt de grafsteen van directeur Everts geplaatst. Duidelijk zichtbaar is 

het monument van Henri. Let ook op het monument van Johan van Weede waar een aantal kransen hangen.  Ook 

staan er nogal wat bloemen. Ik denk dat je je zo kunt voorstellen dat de moeder van Henri aan zijn graf gestaan 

heeft. Let ook op het buxus perkje links voor; bij Henri was ook zo’n perkje wat je op een latere foto kunt zien. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Engel, geschilderd door Wilhelm von Kaulbach bij 

het sprookje van Hans Andersen Toestand 2023 



 

 

 

Dit zijn foto’s van de begrafenis van Andre Muskens op 9 november 1942. In het jaarboek 1943 is er meer over te vinden. Het gaat mij er 

hier om dat het bij Henri Colen net zo gegaan zal zijn. Het monument van Henri ziet er toch nog goed uit.  Merk op dat er voor die 

monumenten buxus perkjes zijn die voorkomen dat je direct boven de kist gaat staan.   



 

 

We komen nu op de begraafplaats van 

de ouders van Henri Colen. In 

Roermond is een erg mooie oude 

begraafplaats. Er is ook een stichting die 

zich voor het behoud inzet. Daar zijn de 

ouders van Henri bijgezet in de 

grafkelder van de familie Schreurs. Die 

grafkelder is vlakbij de grafkelder van 

de familie Cuypers; ik denk een meter of 

vijftien er vandaan. Hiernaast zie je het 

hekwerk van de grafkelder  Schreurs en 

ook het monument van Cuypers.  

 

 

 

 

 

 

 

Links achter het monument van Cuypers is Octavie met 

haar man bijgezet in de grafkelder.  Let op de boom.  

Wat je nu niet ziet is de deksteen van Rosalie van de Vin, 

de eerste echtgenote van Pierre Cuypers. Welnu die is 

precies aan de andere kant van het monument van Cuypers. 

Dus Octavie ligt vrij dicht bij Rosalie. Hier de sluitstenen17 

van de nissen van Octavie en haar man.    

 
17 De foto’s zijn afkomstig van John Vaessen; hij heeft een mooi boek geschreven heeft over het oude kerkhof in Roermond.  



 

 

 We bekijken nog even de twee grafstenen van Everts en Rosalie van de Vin. Over het verband heb ik al 

geschreven: ontworpen door Pierre Cuypers, geen reliëf en met een ziel afgebeeld op dezelfde plek. Van de 

steen van Rosalie wordt gezegd dat zij de hemel binnengaat. De ziel van Everts is te zien onder de letters A en 

D.  

Hiermee is het schema waarmee ik begon compleet. Naar de herkomst van deze afbeelding wordt nog nader 

onderzoek verricht. De dekplaat van Rosalie lijkt er op alsof een koningin uit de middeleeuwen er onder 

begraven is; de letters zijn wonderschoon; de grafsteen van Everts werd 50 jaar na de grafsteen van Rosalie door 

Cuypers ontworpen.   

  

Rosalie van de Vin 



 

 

Een foto18 gemaakt op Rolduc waar Henri op staat is de volgende. Er staat onder de 

foto : Petit Séminaire de Rolduc 1901 en is gemaakt door Jules David.  Normaliter is er ook 

een dik boek met klassenfoto’s maar ik heb het nooit gezien. Laten we aannemen dat de 

foto gemaakt is oktober 1901, Henri staat in de tweede rij van boven, vierde van links. 

Deze jongens hebben het overlijden en de uitvaart van Henri  meegemaakt.  

Ook is het apart19 dat er zo veel leraren op staan, van links naar rechts: J. Cremer, 

L.Coenen, J. Raven, directeur Corten, M. Herman, F. Lemmens en uiterst rechts J. Nagant. 

Men kan dit makkelijk afleiden uit een foto uit 1902 die in het Rolduc in Woord en Beeld 

staat op pagina 197 waar het lerarencorps uit 1902 op staat. Die foto  uit RWB is hierna ook 

opgenomen. Als je even zoekt dan vind je daar ook Schram de biechtvader van Henri, hij staat 

in de derde rij van beneden en derde van links met het gezicht afgewend.   Iets verder op  heb 

ik hem er in detail uitgelicht. 

 

 
18 Foto in mijn bezit. 
19 We zullen later zien dat deze het lerarencorps vormen van Klein – Rolduc. Behalve Corten uiteraard.  

Klein Rolduc 1901 mogelijk met Henri Colen op de foto. Foto van Jules David. 



 

 

 

De foto van Klein Rolduc uit 1901 in kleur weergegeven.  



 

 

 

Lerarencorps 1897: boven, vijfde van links biechtvader Schram. Boven, vierde van rechts Goossens.  

Uit Rolduc in Woord en Beeld. Het lerarencorps uit 1902. 



 

 

 

 

 

 

Schram in 1897 op lerarencorps foto . 

 

 

Henri is waarschijnlijk op Rolduc gekomen in de maand september van 190120; het 

staat vast dat hij op Klein-Rolduc kwam in de zogeheten -Cours Préparatoire-; dat is een 

voorbereidende cursus van twee jaren. Hij kwam in de hoogste klas.   

 
20 De precieze datum is ongetwijfeld te vinden in het bevolkingsregister van Den Haag en Kerkrade.   



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

  



 

 

Wat die jongens daar allemaal leerden op Klein-Rolduc dat zien we uit een lesrooster 

uit 1910 gemaakt door regent Jos Raven. Het wordt nu ook duidelijk waarom er zoveel 

priesters staan op die foto van 1901; dat zijn hun leraren op Klein-Rolduc. De leerlingen  

worden in ieder geval goed en zinvol bezig gehouden. Uiteraard krijgen ze buiten het schoolse 

gebeuren ook een gedegen katholieke vorming. 

  



 

 

Klein-Rolduc , zoals zeker voor april 190921. 

 

 

Let ook op de houder van de figuurzaag 

aan de tafels; figuurzagen deed men in de 

recreatie. 

 

 

 

 

 

 

In het midden Jos Raven met leerlingen. 

 
21 Op 30 april 1909 is een gebonden collectie foto’s aangeboden aan het koninklijk huis waaronder deze en volgende twee.  



 

 

 

De bibliotheek waar Henri opgebaard lag. 

 

 

Klein Rolduc na maart 1903. De docenten van rechts naar links  Cremer, Sijstermans [op Rolduc na maart 1903, overlijdt 

naderhand aan de Spaanse Griep], Lemmens, Raven [midden] en Coenen [helemaal links, hij wordt naderhand pastoor in 

Oirsbeek]. Je kijkt naar de speelzaal van Klein-Rolduc; alles is nog vrij nieuw. 



 

 

 

 

De toespraak in het Frans van directeur Corten uitgesproken in de kerk 

tijdens de uitvaartmis voor Henri Colen. 

Hierna een poging tot een vertaling. In RHCL. 

  



 

 

 

Redevoering uitgesproken op 27 maart 1902 door de directeur 

van Rolduc, doctor Reinier Corten, voor de kist van de jonge en 

geliefde Henri Colen, zacht heengegaan op het feest van de 

annunciatie op de leeftijd van 14 jaar. De betreurde overledene, 

wiens schone kwaliteiten een zo schitterende toekomst beloofden, 

was het enige kind van een liefhebbende moeder die nu voor de 

tweede maal weduwe is geworden. 
 

  

 

 

 

 

Heren, beste leerlingen, U bent verrast, dat we op dit uur van rouw en verdriet, wanneer we 

bijeen zijn om de laatste eer te bewijzen aan dit geliefde kind, het kind dat de dood zojuist 

genadeloos heeft weggerukt uit de tedere omhelzingen van zijn moeder en onttrokken heeft 

aan de liefde van zijn leraren en medestudenten, dat ik voor u, de lofzang zing, die David 

zong op de glorieuze dag toen hij zich voorbereidde, om de ark van het verbond op de berg 

Sion te beklimmen. 

 

U hebt gelijk, mijn broeders, en als wij, terwijl onze ogen gericht zijn  op deze kist en op deze 

droevige puinhopen die de dood onder ons heeft gemaakt, in het licht van ons geloof geen 

andere en betere horizonten zouden kunnen ontdekken, dan zou ik gaan zoeken in het 

droevige boek van de Klaagliederen van Jeremia, een boek dat zeer somber is en zeer geschikt 

is om de pijn uit te drukken, waarin de dood van deze enige zoon zojuist een ontroostbare 

moeder en ons allemaal met haar, heeft gestort. 

 

Want het moet toegegeven worden, mijn broeders, de dood, deze ongelukkige dochter en 

tegelijkertijd wreekster van de zonde van de mens, viert in dit jonge slachtoffer haar wrede en 

betreurenswaardige triomfen.  

 

Met welke genade groeide dit kind onder ons op en ontwikkelde al zijn vermogens! 

 

De wrede dood heeft met haar scherpe zeis, deze bloem aan het begin van zijn dagen 

gebroken; met haar ijzige hand bukte ze zich op de grond, en brak het tere jonge boompje en 

rukte zijn groene kroon eraf. 

 

Jullie hebben aanschouwd, beste studenten, het lichaam van dit jonge slachtoffer dat in onze 

bibliotheek opgebaard lag, de dag nadat het bezweek in de lange strijd tussen leven en dood. 

 

Jullie hebben Henri gezien! Met zijn koude adem heeft de dood de frisheid van zijn  blozende 

wangen en de glimlach van zijn lippen weggenomen, ze heeft het vuur in zijn ogen gedoofd 

en bedekt met zijn bleke, lijkbleke gezicht dat eens straalde van vreugde en gezondheid! De 

dood heeft gezegevierd, gezondheid, kracht, leven, alle aantrekkingskracht van een zuivere en 

eerlijke jeugd met voeten getreden. 

 

Ze zegevierde over de liefde, de tederheid, de oneindige zorg van een moeder die alleen deze 

ene schat bezat, ze verachtte haar tranen, haar zuchten en nam haar enige kind, haar vreugde, 

haar hoop en haar steun weg!  

 



 

 

Ze zegevierde, zal ik dat zeggen? Zich niets aantrekkend van onze gebeden en onze 

smeekbeden, spelend met onze illusies, en lachend om onze hoop, elke dag opnieuw 

gedurende de afgelopen lange weken. 

 

We moeten deze onweerstaanbare macht van de dood erkennen, jonge mensen, die hier 

beneden nog zo weinig nadenken over het einde van hun leven. Deze droevige ceremonie is 

echter zeer geschikt om u verder te overtuigen van deze droevige waarheid: het leven van de 

mens is een voorbijgaande schaduw.  

 

Het leven van de mens is als de bloem van het veld die 's morgens bloeit en 's avonds 

verwelkt. Het leven is slechts een geleend geschenk dat God je vandaag geeft en morgen weer 

van je afneemt.  

 

Jonge mensen, waardeer dit geschenk, op zijn juiste waarde. Vrees aan de ene kant om de 

goddeloze een heiligschennende hand te geven, maar aan de andere kant, beschouw dit aardse 

en vergankelijke leven niet alleen als een pelgrimstocht naar het ware vaderland, waar een zon 

schijnt die niet gaat  liggen, waar alles stabiel en onsterfelijk is.  

 

Want, het is tijd om het te zeggen, de dood vernietigt niet alles! Neen, duizend maal neen, de 

dood is niet alles overwinnend. Zij heeft niet kunnen uitdoven het totale bestaan van onze 

lieve en deugdzame Henri. Wat ze niet vernietigde, was de ziel van dit kind, een eenvoudig en 

spiritueel principe, een principe dat door niets kan worden opgelost, maar dat overleeft na de 

vernietiging van ons lichaam.  

 

Wat ze niet vernietigde, was het beginsel van bovennatuurlijk leven dat in de ziel van dit kind 

werd gegoten door het water van de doop, het was de heiligmakende genade die zich voor 

onze ogen manifesteerde door de zachte uitstraling van zijn deugden, zijn vroomheid, zijn 

zuiverheid, zijn nederigheid, zijn openhartigheid, en die nu zijn glorieuze bestemming heeft 

bereikt, in het zalige visioen van oneindige schoonheid in het koninkrijk van de 

uitverkorenen.  

 

Wat ze niet kon vernietigen, was de charme van zijn onschuld, waarvan de frisheid ons 

verheugde in zijn sterfelijk leven en die het hart van Jezus tot in de eeuwigheid blijft 

verheugen. 

 

In navolging van de overledene, bewaar, jullie, kinderen en jongeren die naar mij luisteren, de 

schat van uw bij de doop ontvangen onschuld, en zorg ervoor dat geen verontreiniging de 

witheid van deze onvergelijkbare lelie aantast.  

 

Wat de dood niet kon vernietigen, waren de verdiensten die de jonge overledene had 

verzameld en door de waakzaamheid van zijn zintuigen te midden van de gevaren van een 

grote stad, en door zijn gehoorzaamheid en volgzaamheid aan zijn leraren  in dit huis, en door 

zijn geduld in de lange dagen en de lange nachten van zijn angst en pijn.  

 

Wat de dood niet kon vernietigen of zelfs verminderen, o heldhaftige moeder, ik weet het, is 

de kracht van uw christelijk geloof, het is de onwankelbare hoop van uw moederhart, dat, 

geen troost meer vindend op deze aarde, het anker wierp op de eeuwige oevers.  

 



 

 

Nee, nee, de dood heeft niet alles vernietigd en daarom geniet ik ervan de ziel van dit kind te 

volgen, op zijn tocht naar de eeuwigheid, terwijl ik nadenk over deze heilige ark die door de 

engelen op de berg Sion, wordt gedragen. 

 

 Open uw deuren, o prinsen van Sion! Want het kind dat de eeuwige heuvels beklimt, heeft 

een zuiver hart en onbevlekte handen! En terwijl wij deze stoffelijke resten naar het 

gezegende land dragen, om daar in de schaduw van dit heiligdom te rusten, naast zijn leraren 

en zijn medediscipelen , kom  hem tegemoet, o heilige engelen, en begeleid hem naar de 

heilige stad, het hemelse Jeruzalem!  

 

 

In paradisum deducant te angeli. . . et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem. 
 

 
 

 

 

 
Deze foto staat ook in Rolduc in Woord en Beeld.  Deze foto komt uit de beeldbank RHCL te Maastricht uit 

collectie Goossens. Henri heeft een winter meegemaakt op Rolduc; het kan er koud zijn. Schaatsen op de vijvers 

is natuurlijk leuk. 

  



 

 

 

 

 
Part of the Renaissance frescoes painted in the arcades of the Camposanto Cemetery in Pisa 

 

De dood afgebeeld als een vrouw; in het Latijn en Italiaans is het woord mors, vrouwelijk. Let ook op de 

ontsnappende zielen met de strijd tussen engelen en duivels. Ik heb het idee dat op de grafsteen van Everts de ziel gekleed is 

en afgebeeld als ouder persoon. Als we nog eens op het kerkhof komen kijken we wat preciezer. Cuypers heeft het ontwerp 

van die steen in 1900 gemaakt naar het ontwerp van de grafsteen van zijn eerste echtgenote Rosalie de Vin rond 1855. Ik was 

zeer verrast dat de ziel voorkomt op die steen van Everts en ook nadrukkelijk in de toespraak die Corten houdt voor Henri 

Colen. Wat ik ook interessant vind is om te zien hoe zo’n begrafenis van een jongen zich voltrekt op Rolduc; tevens 

interessant te zien welk onderwijs men op Klein Rolduc kregen. Ik denk dat van alle leerlingen die op het kerkhof van Rolduc 

liggen we nu het meeste weten van Henri Colen.  

Tot slot nog een foto van Henri en 

naar alle waarschijnlijkheid van zijn 

moeder Octavie op oudere leeftijd. 

De foto van Henri is zeker gemaakt 

na zijn eerste communie en in Den 

Haag; hij heeft een mooi pakje aan 

en mooie schoenen. De foto is er 

slecht aan toe.  

 

 

 

 

 

 

Math Dicker juli 2023. 


